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2 Lezingen over bruinkoolwinning in de Mijnstreek door Paul Borger 

In de Mijnstreek waren de steenkolenmijnen in de 20e eeuw erg belangrijk. Wij mogen 

daarnaast niet vergeten dat bruinkool ook erg belangrijk geweest is. De ontginning van 

bruinkool werd pas economisch rendabel door de schaarste aan steenkool als gevolg van de 

Eerste Wereldoorlog. Het bruinzwarte 

natuurproduct bruinkool werd een 

lucratieve alternatieve brandstof voor 

industrie en huisbrand. Vanaf 1918 werd 

er in twee jaar tijd uit de diverse 

dagbouwmijnen in de Mijnstreek zo’n 

vijf miljoen ton bruinkool gedolven.  

De 1e lezing geeft een prima beeld wat er 

destijds gaande was in onze streek, met 

veel foto’s afbeeldingen en informatie. 

De 2e lezing gaat over de 

bruinkoolwinning in Brunssum. Paul 

Borger beschikt over nog niet 

gepubliceerd beeldmateriaal dat hij dan zal toelichten. 

Na de lezingen kan een boekje worden gekocht over de Bruinkoolmijnen. Ook van diverse 

andere publicaties. Prijs 8,50 euro per stuk. 

 

Paul Borger 

Geboren en getogen in Brunssum gehuwd met Helmie Fliescher uit Schinveld, woont nog 

in Hoensbroek maar komt terug naar zijn geboorteplaats. 

In 1972 is hij in het familiebedrijf J.J. Borger B.V. gestapt. Hij beheerde na het overlijden 

van zijn vader, Harrie Borger, de Zand en Grindgroeve op de Tevenerheide en later ook de 

Kleidelving in de Schinveldse bossen. In Hoensbroek runden zij samen The Read Shop. 

Naast twee boeken over Hoensbroek en een bijzonder boek over Kasteel Hoensbroek 

volgden tientallen publicaties over historische onderwerpen die nog steeds in de regionale 

boekwinkels verkrijgbaar zijn. Hij is oprichter van de Heemkunde Vereniging Hoensbroek 

en was daar vijf jaar voorzitter. Inmiddels is hij al tien jaar bestuurslid van Het Land van 

Herle en verzorgt de verkoop van hun en zijn boeken in de winkels en de webshop.  

M.i.v. 1 januari as. is hij weer lid van onze vereniging en gaat hij als vrijwilliger aan de slag 

op zijn kennisvlak. 

 

1e lezing: dinsdag 27 januari as., 2e lezing: dinsdag 19 mei as. 

Locatie: HKV-gebouw aan de Prins Hendriklaan 382 

Aanvang: 19:30 uur tot ca. 21.30 incl. pauze. 

Entree: Leden gratis, overige gasten vrije gave. 

S.V.P. opgeven bij info@mijnbrunssum.nl 



 
 

Hulpsinterklaas op de praatstoel 

 

Dinsdag 18 november jl. was hulpsinterklaas Gerard Alofs 

te gast bij de heemkundevereniging. 

Op een boeiende wijze nam Gerard ons mee in de historie 

van Sint Nicolaas. Achtereenvolgend passeerden de 

geschiedenis van Sint Nicolaas,  het sinterklaasfeest, in al 

zijn aspecten, de revue en vertelde Gerard een aantal 

persoonlijke lieve en hilarische ervaringen in zijn ‘leven’ als 

hulpsinterklaas. 

De avond werd afgesloten met herinneringen van de 

aanwezigen waaruit bleek dat iedereen zijn eigen lieve en 

minder lieve herinneringen aan dit prachtige kinderfeest 

heeft. Niet overal liepen de treinen door de kamer maar 

werden stoelen achter elkaar gezet en treintje gespeeld. 

Een leerzame en een humoristische lezing, kortom een 

geslaagde gezellige avond met dank aan Peggy, Myrthe en 

Gerard Alofs! 

  
 

 

50e Plat a gen dusj 

Zo’n 14 jaar geleden werd het idee, een dialect-praat-

avond, geboren aan de teek in café De Ouwe Mert. 

Wiel Roeselers en wijlen Hub Eggen kwamen al keuvelend 

tot een afspraak om het eens te proberen.  

Inmiddels is het succesvolle programma niet meer weg te 

denken en zal onze dialect werkgroep zeker een feestelijk 

tintje geven aan de 50e editie die ook nu weer plaats vindt 

in café de Ouwe Mert aan de Oude Markt in Brunssum op 

dinsdag 23 december a.s., aanvang 19.30 uur. 

 

 

Foto-expo D’r letste Koempel en Vrienden verlengd! 

Het bezoekersaantal is al meer dan 1500. 

Vanwege het succes is deze unieke foto-expo 

van de ‘laatste’ mijnwerkers nog te zien tot 

eind december in winkelcentrum De Parel op 

vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en zaterdan 

van 11.00 tot 16.00 uur. Zondag 21 december 

laatste dag van 11.00 tot 16.00 uur. 

Toegang is gratis, vrije gave is mogelijk. 

De expositie is een eerbetoon aan alle 

mijnwerkers, die hebben gewerkt in de Zuid-

Limburgse Steenkolenmijnen en is een 

samenwerking tussen Hessel Hendriks 

fotografie, heemkundevereniging Mijn 

Brunssum, mijnmuseum D’r Bickel en 

winkelcentrum De Parel. 
 

De Sint maakte nog even gebruik van het 
badlokaal. “Nu ik toch hier ben…” 

Het college van B&W bracht onlangs een bezoek aan de foto-expo. Zij gingen 
samen met fotograaf Hessel Hendriks en diens echtgenote, Frans Cals en 
Thomas Garritsen op de foto.                             Met dank aan Foto’s Brunssum. 



 
 

Figureren in “Het geluk van Limburg” 

Het theaterspektakel “Het geluk van Limburg” kent louter goede kritieken en 

wordt hoog gewaardeerd bij het publiek. 117 Voorstellingen, meer dan 

115000 bezoekers zijn getallen waarvan niemand vooraf had kunnen dromen. 

Een keur van artiesten met Huub Stapel in de hoofdrol laten het mijnverleden 

herleven. Op onnavolgbare wijze vervult virtuoos Emil Szarkowicz een 

aanzienlijk, belangrijke rol in dit meeslepende stuk. 

Naast de spelers zijn in iedere voorstelling 12 figuranten te zien. Zij zorgen 

voor een beleving die soms door merg en been gaat. Een van de figuranten is 

ons ere-lid en oud-voorzitter Jos Knubben. Met 40 collega’s is het toch een 

enorme opgave om dit elke voorstelling weer uit te voeren. Jos heeft 

inmiddels meer dan 60 voorstellingen gespeeld. Zijn kostuum heeft hij mogen 

lenen van koempel Johan Heesbeen.  

Het einde is in zicht. Op 28 december wordt de laatste van 117 voorstellingen 

gespeeld. Wij zijn benieuwd in welke rol wij Jos in de toekomst mogen 

bewonderen. 

 

  

Magazine nummer 13 wordt binnenkort bij u bezorgd.  

In deze uitgave: 

•  Brunssum, 75 jaar Parelstad. 

•  25 Jaar Heemkundevereniging. 

•  Wisselende machthebbers en verschuivende grenzen. 

•  Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? 

•  Rijksmonumenten in Brunssum. 

•  Scouting door de jaren heen. 

•  De Romeinse askist van Brunssum. 

•  Zieëlig krismes. 

 

Het magazine is ook verkrijgbaar bij Sigarenspeciaalzaak Hofland, 

   Rumpenerstraat 5 Brunssum en bij de Heemkundevereniging. 

  

 

 

Jij komt toch ook …….. 

naar de Nieuwjaarsborrel op dinsdag 6 januari as. in 

het Heemkundegebouw?  

Gezellig bij een drankje, waffele van José en muziek.  

Aanvang 19.00 uur. 

 

Geef je op vóór 1 januari via info@mijnbrunssum.nl 

        
   

 

               Denkt u aan de contributie voor 2026? 

Leden: contributie € 20,00 per jaar, gezinsleden: €10,00 per jaar. 

S.v.p. overmaken op rekeningnr.:  NL 45 RABO 0140 7466 33 o.v.v. contributie 2026 
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Bestuur en vrijwilligers wensen u fijne feestdagen 
en een goed en gezond 2026! 

  

 
  

        K  A   L   E   N   D   E  R 

 
 

 Datum 
  

 

Activiteit 

23 dec. 

19.00 u. 
50e Plat a gen dusj 

Dialect praatavond met een gouden randje in café De Ouwe Mert aan de Oude 

Markt, Dorpstraat 77 Brunssum. 

t/m 20 

dec. 
Foto-expo ‘D’r letste Koempel verlengd 
120 Foto’s van Koempels en vrienden zijn nog te zien in Winkelcentrum De Parel 

in Brunssum t/m 21 december. Geopend vrijdag 12.00 – 16.00 uur, en zaterdag 

11.00 – 16.00 uur. Zondag 21 december laatste dag van 11.00 tot 16.00. 

6 jan. 

19.00 u. 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom op de nieuwjaarsborrel. 

  

Geplande lezingen (meer info in de komende nieuwsbrieven) 

 

27 jan. 

19.30 u. 
Deel 1 Lezing over Bruinkoolwinning in de Mijnstreek door Paul Borger. 

11 mrt 

19.30 u. 
De Kelten door Wil Bekker. 

21 apr. 

19.30 u. 
De andere kant van de mijnen door Martin van der Weerden. 

19 mei 

19.30 u. 
Deel 2 Lezing over Bruinkoolwinning in Brunssum met uniek 

beeldmateriaal  door Paul Borger. 
 

                                                     Secretaris: Wiel Roeselers, info@mijnbrunssum.nl 

Nog ummer 
 

’n Sjitterende sjter 

Herders, der sjtal 

De verwachting dat ‘t 

De luuj hoap bringe zal 

Dat bekinde verhoal 

Al Joare lank 

Van ’t kindj in de krub 

En ingele zank 

Dat kindj dat is geboare 

In dat wieje landj 

Mit zien verhoal van hoap 

Reekt ’t os nog ummer de handj 
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